
ORDE VAN DIENST 8 DECEMBER 
2e zondag van Advent 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Wout van der Stelt 
 
Woord van welkom 
Psalm 91a: 1, 2 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
Gebed om onƞerming: Lied 463 alle coupleƩen, wisselzang Licht in onze ogen 
 
De wet gelezen: Exodus 20: 1‐17 
Lied 441: 1 Hoe zal ik U ontvangen 
 
ToelichƟng liturgische schikking 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied voor Advent: Wij hopen op een  teken 
Projectlied Advent & Kerst 2024 – Kind op Zondag 
Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten,’ Liedboek 444 
 
 

Elke zondag: 
Wij hopen  op een teken  
van liefde en geloof. 
Wie zal ons laten weten 
wat God aan ons belooŌ? 
 

Tweede advent: 
Johannes laat zich horen,  
een stem in de woesƟjn.  
Er klinken grote woorden:  
dat God dichtbij wil zijn. 

Tekst: Erik Idema 
Melodie: M. Vulpius, Liedboek 444 

 
Lezing Maleachi 3: 1 – 5 



Lied 756: 1, 2, 4, 6, 8 Laat komen Heer Uw rijk 
 
Verkondiging deel I 
 
Lezing Lucas 3: 1‐6 
Lied 456b: 1, 2, 5, 7, 8 Kwam van Godswege 
 
Verkondiging deel II 
 
Lezing Filippenzen 1: 3‐11 
Lied 442: 1 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 
Verkondiging deel III 
 
Lied 442: 2 Vervul o Heiland het verlangen 
 
In Memoriam Jan Groenewegen 
Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten  
 

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeŌ men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 
 
 
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Dankgebed en voorbeden 
SƟl gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: 967: 1, 5, 6, 7 Zonne der gerechƟgheid 
Zending en zegen 
 
 
 


